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Tuut tuut 

Met gemengde gevoelens kijken we terug op 
het jaar 2017, we koesteren de mooie herin-
neringen aan onze overledenen Hugo, Luc 
en Edith, dat ze in Gods handen de eeuwige 
rust mogen vinden. 
 
Maar ook opgelucht mag ik jullie de nieuwe bestuursleden voor-
stellen: David Dooms als ondervoorzitter en Julien Vyncke als PR. 
We heten hen van harte welkom. Maggy verlaat het bestuur, maar 
ze blijft zich verder inzetten als medewerkster voor de POV. 
 
Ons clubfeest gaat door op 3 februari 2018, spijtig genoeg niet 
meer in “Ter Heyde” maar wel in zaal Pajote Garden in de Frans 
De Wolfstraat 23 te 1750 Sint-Kwintens-Lennik. 
 
Wat de ritten betreft gaan we in februari de Valentijntjesrit afschaf-
fen, het is dan nog steeds winter. We openen het seizoen met 
de Baronrit op 18 maart 2018, voor onze buitenlandse reis trek-
ken we naar de Eifelstreek in Duitsland van 10 tot en met 13 mei 
2018. Beide uitnodigingen vind je verderop in het magazine. 
 
Mijn gedachten gaan uit naar mijn steunpilaren, de ritorganisa-
toren van de club. Om in deze moeilijke tijden van opdoemende 
wegenwerken toch de moed te hebben en te blijven volharden om 
ritten in te tekenen, daarvoor mijn welgemeende Dank u wel! 
 
De leden willen dat de club blijft bestaan, jullie kunnen bijdragen 
tot dit voortbestaan door aanwezig te zijn op onze ritten, dit is 
tevens een beloning voor de inspanning die onze ritorganisatoren 
leveren. 
 
Aan al onze leden: vergeet niet jullie lidgeld te betalen vóór 20 
januari 2018. Vele leden bereiden zich voor op de komende 
feestdagen en ik wens jullie allemaal een gelukkig en voorspoedig 
2018 toe in een goede gezondheid.
Tot volgend jaar op ons clubfeest.
 
Jullie voorzitter 
Tuut Tuut

Met dank aan
Jacqueline, Monique, Hilde en 
Frank 
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Jaarlijks kijken we ernaar uit om de rondrit 
van Danny en Christine te rijden, in het Pajot-
tenland en soms ook eens aan de kanten van 
Limburg en Vlaams-Brabant. Dit jaar waren we 
terug in het Pajottenland, met startplaats aan 
de Alpenrose Stube in Meerbeke. Hier kwamen 
drie clubs tezamen: POV, NPCC en BCC. Heel 
wat oldtimers, Corvettes en modernere USA 
wagens vonden we hier terug op de parking. 
Danny Straetmans stond ons allemaal op te 
wachten op de parking, zoals steeds zijn vro- 
lijke zelf en meteen ook voor de camera met 
NPCC voorzitter Jan Stroobant. Dit filmpje kan 
je nu ook bekijken op het Youtube kanaal van 
Ninofmedia. 
 
Binnen zagen we al heel wat deelnemers aan 
de ontbijttafel genieten van de koffie en kof-
fiekoeken. Christine en Maggy schreven de 
deelnemers in en gaven ons de nodige bollen,  
pijltjes en streepjes op de papieren. Dan kon-
den we zeker onze weg vinden onderweg. 
Rond 10 uur stonden Danny en Jan recht om 
de briefing te doen van de Dakpannenrit, Fred-
dy was nog onderweg terug van zijn vakantie 
in Frankrijk, dus moeten we effe een interim 
voorzitter vooraan hebben. Dit deden ze allebei 
goed. 
 
Later vertrokken de deelnemers allemaal van 
de parking en reden ze het eerste gedeelte 
naar de eerste tussenstop in het routeboek. 
Onderweg van Vlaams-Brabant richting He-
negouwen reden we langs kalme banen en 
heel wat kapelletjes. Daar doken we terug 
Oost-Vlaanderen in om aan de eerste tussen-

Verslag Dakpannenrit
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stop te stoppen. Danny en Christine stonden 
ons hier op te wachten met de blauwe C7 Z06 
Corvette. Aan de Barack konden we een drank-
je nuttigen, picknick en of een croque. Later 
reden we terug door richting Roosdaal. Terug 
langs kalme wegen, bosrijk en stedelijk gebied 
konden we de weg terug goed vinden. Spijtig 
genoeg vonden we ook weer een of ander 
straatfeest onderweg waardoor zonder aankon-
diging de weg versperd was. Maar dankzij wat 
zoekwerk konden we toch terug aan het juiste 
punt geraken en onze weg verder zetten. Na 
16 uur kwamen we aan bij Danny en Christine 
thuis, zij deden hun deuren nog eens open om 
hun Corvette collectie tentoon te stellen. Van 
elke generatie kan je er wel eentje of zelfs twee 
terugvinden. Zo bedreven is hij met deze Ame- 
rikaanse sportwagen legende. Bij hen kregen 
we ook een frisdrankje, biertje of cava-tje 
aangeboden. 
 
Vooraan aan de poort van Danny en Christine 
stond ook hun dochter Tina de deelnemers op 
te wachten voor de overhandiging van het aan-
denken van dit jaar. Met een Corvette natuurlijk 
erop, een C4 deze keer. Vele kijken er ieder 
jaar naar uit hoe het momentum eruit gaat zien. 
Sorry mensen, maar we kunnen er geen an-
dere wagen opzetten. Het zou niet passen om 
bij Danny en Christine een Mercedes of MG te 
plaatsen ;-) 
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Na de stop bij Danny en Christine reden we terug 
richting Alpenrose Stube, om daar de avond met een 
starter en hoofdgerecht af te sluiten. Op de parking 
zagen we Freddy en Monique terug, zij kwamen zich 
ook bij de deelnemers voegen na een hele rit terug 
vanuit Frankrijk. Na het eten reden we terug naar 
huis. We kijken er al terug naar uit voor volgend jaar. 
Dat zeker! 
 

Jonny
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Tot in 2018! 



Feestzaal Pajote Garden, Frans De Wolfstraat 23 
1750 St Kwintens Lennik, 3 februari 2018 

Welkom vanaf 17u30 voor een hapje 
en een drankje. 

Voorgerechtenbuffet 

Hoofdgerechtenbuffet  

Dessertenbuffet  

Wijnen, waters en koffie inbegrepen 

Leden: pp 55 euro, tussenkomst 
van 25 euro van de POV.  

Niet-leden: pp 80 euro 

Inschrijving door storting op rekening van de Pajotse 
Oldtimervrienden BE 47 7340 1617 7080 met vermel-
ding van aantal personen vóór 20 januari 2018 
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Organisatie van Willy en Maggy 

Samenkomst: Ontmoetingscentrum Keperenberg, Keperenbergstraat 37 b te 
1701 Itterbeek vanaf 10 u 

Vertrek: 10 u 45 

Ritje van ong. 100 km, bij de eindstop rond 15 u 45 wacht ons een bezoek aan 
een Vlaams bedrijf, met een proeverijtje en Breugelschotel als afsluiter 

 

Prijs pp leden (piloot + co-piloot) : 39 € 

Prijs < 12 jaar : 15 €       

Prijs pp  niet leden : 44 € 

Prijs pp - enkel rit zonder bezoek : 10 € 

 

Inschrijving  door storting op rekening van de Pajotse Oldtimer Vrienden  

BE 47 7340 1617 7080  met vermelding van het aantal personen/kinderen  vóór 
10 maart 2018 

Meer informatie bij Maggy en Willy: 0496 87 19 22 of 02 305 81 90 
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Traditiegetrouw komen we samen in het Ouden- 
berghof te Geraardsbergen. Na een hartelijke ont-
vangst door Ghislaine en Gustaaf worden de nodige 
formulieren ingevuld en staan we vertrekkensklaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We rijden eerst door de bebouwde kom van Atem-
beke en passeren voor het huis van Gustaaf en 
Ghislaine. Het zonlicht beschijnt de weilanden en 
verandert een smalle beek in een lint van glanzend 
zilver wat nog meer geaccentueerd wordt door de 
dunne nevel die over de weilanden hangt. 
 
Ik kan genieten van de eerste zonnestralen die het 
kille gevoel van de nevel uit onze botten verjaagt en 
ons een zalig gevoel geven. 
 
We bekijken de maïsvelden die een dieprode kleur 
vertonen met verderop de bietenvelden, het loof van 
de bieten met geelrode effecten naargelang de stand 
van de zon. Overal heerst een gezellige drukte met 
grote machines op de velden om maïs en aardappe- 
len binnen te halen. En zo belanden we in het bos 
van Lessines, we rijden langs statige hoge beuken

Verslag Meesterrit
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Uitnodiging voor de  Valentijntjesrit 

Op 18 februari 2017 kan je deelnemen aan de 
Valentijntjesrit ingericht door Danny en Hilde. 

Samenkomst : 13.30u in ons clublokaal café 

 ’t vijfde wiel in Oetingen. 

 

Vertrek : vanaf 14 u voor een ritje van ongeveer 50 km. 

Aankomst : vanaf 16  u voor koffie met gebak en geschenk. 

Prijs : 20 euro per Valentijntjeskoppel. 

Te betalen vóór 10 februari 2017 aan POV 

op volgend rekeningnummer :BE47 7340 1617 7080.   

 

exclusieve uurwerken & juwelen

Omega • Centoventuno • Montblanc • Marco Bicego • Balmain • Hamilton • Nona

Oudstrijdersplein 20 - 22 ┃9400 Ninove┃054 33 45 89
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en eikenbomen die als bosbewakers de weg af- 
schermen. Als je bedenkt dat dit bos is ontstaan 
in de 12de eeuw dan kijk je met ontzag en res-
pect naar deze reuzen. Even later kunnen we het 
kasteel van Lessines bewonderen, het is toeganke-
lijk via een stenen brug over een brede gracht. De 
sobere maar indrukwekkende gevel telt een 20-tal 
hoge ramen. Het kasteel dankt zijn statigheid aan 
2 torentjes met schietgaten en kleine dakvensters.  
Het is nog altijd bewoond. De bijgebouwen en de 
kasteelhoeve met de kapel Saint Joseph vervolle- 
digen deze site. 
 
En zo slalommen we volgens onze roadbook door 
Bever, Bassilly en Hellebecq.  Wat is er mooier dan 
een ree te zien in het open veld langs de rand van 
een donker bos? Verderop langs de weg staat een 
groep jagers met geschouderde geweren, met kwis-
pelende jachthonden klaar voor de jacht. Brr, even 
de rillingen over mijn rug afschudden, de kriebels 
krijg ik hiervan…. 
 
We snorren verder door Ghislenghien naar Saint- 
Marcourt en worden opgeschrikt door piepende 
banden om een botsing te vermijden, het scheelde 
maar 1 meter door een chauffeur die in volle vaart 
een bocht nam. 
 
In een bos zoeken verschillende families naar 
champignons en ik zie onder een oude eikenboom 
vliegenzwammen. De melkwitte stelen en lamellen 
met de rode hoed met witte wratjes erop zijn ver-
bluffend gaaf en fris. Maar o wee, deze padden- 
stoelen zien er mooi en lief uit, maar ze zijn o zo 
giftig! 
 
We laten Arquennes, Petit-Roeulx en Graty ach-
ter ons, we worden geflankeerd door velden van 
pompoenen in alle vormen en maten, van geel tot 
dieporanje die het landschap opfleuren. 
 
Voor de middagstop worden we ontvangen in een 
unieke landelijke omgeving op het slagveld van 
Waterloo met het grootste ULM platform van België.  
Het gaf ons een “wauw” effect en iedereen staarde 
omhoog naar de lucht om de ULM- type vliegtuigen 
en gemotoriseerde delta te zien vliegen. Enkele 
leden waagden het avontuur om als een vogel de 
vrijheid te beleven hoog in de lucht, wij staarden 
hen na tot ze verdwenen als een zwarte stip tussen 
de witte wolkenvelden. 
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Roland Coddens, de oprichter van de ULM 
vlieghaven in Baisy-Thy, wou als kind al vliegen en 
in 1978 volgt hij een stage in Frankrijk. In de bar 
hangen foto’s met de palmares van verschillende 
vliegshows en belangrijke doeleindes in zijn leven. 
Naast zijn foto staat zijn leven beschreven in 4 heel 
mooie zinnen: 
 
Vleugels lieten mij vliegen 

Vleugels gaven me zoveel 

Vleugels brachten ons samen 

Mijn vleugels namen mij mee.
 
Het is een gezellige en aangename, leerrijke locatie 
die nu verder wordt uitgebaat door zijn 2 zonen, 
maar helaas moeten we verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het 2de deel van de rit brengt ons naar Villers 
la Ville, daar dreigen dikke zware zwarte wolken 
boven onze hoofden om even later hun gewicht te 
lozen in een felle kortstondige bui, gelukkig zaten 
we onder een tent te genieten van een glas wijn – 
Santé! 
 
We rijden verder door het golvend landschap naar 
Court St Etienne, Suzeril, Genval en toeren rond in 
Bois de Rêve. 
 
De herfst is één mooie kleurenpracht en de ver- 
kleuring van de bomen is één van de wonderen 
van de natuur, de goudgele bladeren van de beu-
ken met daartussen de felrode van de esdoorn, zo 
fascinerend mooi. Ook de Gelderse reus met zijn 
overvloedige steenrode bessentrossen laat zich 
van zijn mooiste kant zien. Een felle wind rukt de 
dode bladeren uit de bomen waarna ze zwevend de 
grond raken en een zacht geel tapijt vormen.
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Onze eindstop is in het Nero café te Hoeilaart waar 
het eten ons heerlijk smaakte. 
 
De fotoherkenningsquiz werd gewonnen door Chris 
Hendrickx, hij kreeg een grote fles bubbels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghislaine en Gustaaf bedankt voor deze mooie rit 
en de heerlijke dag die nog lang zal nazinderen. 
 

Monique
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc zijn stoof was vlug aan om te vertrekken.
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Na dagen van tijdrovende voorbereidingen zoals 
het uitsteken van vele pompoenen, het opma- 
ken van allerlei gedrochten en spoken, het nodige 
verzinnen om een bos om te toveren in een spo-
kenbos met griezelige grimassen was het eindelijk 
4 november, dag waarop onze jaarlijkse Hallo- 
weenrit doorgaat. Het afrijden van de rit ’s morgens 
voor een laatste controle zorgde nog voor heel wat 
stress en extra werk: her en der doken onverwacht 
wegenwerken op (een echte plaag voor de ritorga- 
nisator) en bovendien begon het nog te regenen! 
 
Rond 16u30 was het verzameling geblazen voor 
tal van verklede en niet verklede leden, als laatste 
kwam een bisschop met zijn heilige familie ons 
lokaal binnengestapt. Na de nodige uitleg bij de 
briefing stond een vrolijke groep van 55 leden klaar 
om de nachtelijke tocht aan te vangen.  Sommi-
gen hadden hun wagen versierd met griezelende 
lichtjes en gewapend met een zaklamp in de hand 
reden we één voor één het kerkplein af. 
 
In de Frankrijkstraat met zicht op de Oetingse 
weiden en velden, terwijl het stilaan donker begint 
te worden, ogen de hoge populieren die door hun 
kaalheid mooie bollen mistletoe (maretak) ten toon 
spreiden. Op de achtergrond horen we het gekrijs 
van rondhuppelende kraaien als de voorboden van 
een onheilspellende rit.

Verslag Halloweenrit
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Even later passeren we de 4 satellieten die één 
dezer dagen hun witte omhulsel zullen krijgen. 
 
We laten “Ter Heyde” links van ons liggen, zal ons 
clubfeest hier nog doorgaan? 
 
Gelukkig is het na een periode van miezerende 
regen weer droog en de natte glans op de wegen 
verhoogt het griezelige gevoel. 
 
Het beeld dat je tijdens de dag op je netvlies krijgt, 
is nu helemaal anders, want de betovering van licht 
en duisternis zorgt voor een spel van schaduwen 
en maakt dat we behoedzaam verder rijden. We 
rijden verder langs onverlichte wegen, soms is 
het moeilijk om ons te oriënteren.  De in de verte 
opdoemende rode achterlichten die soms links en 
dan weer rechts voor ons te zien zijn om af en toe 
helemaal te verdwijnen en terug op de duiken door 
de kronkelende wegen met grachtjes, maken het 
nog moeilijker. 
 
We rijden verder door het mysterieuze landschap, 
waar het huis van Goedele Liekens als een schim 
in de duisternis staat in Sint-Martens-Bodegem en 
zigzaggen verder door de kleine straatjes van Ter-
nat en Asse. 
 
Onze drankstop is voorzien in Sint-Katherina- 
Lombeek in het café “De Nachtmis”, gelegen naast 
café “De Biechtstoel”.  Tussen de donkere spo-
ken en geraamten kregen we een drankje om te 
bekomen van de duistere dwaaltocht door bossen 
en velden. Deze toverdrank bracht ons in hogere 
sferen en gezuiverd naar ziel en lichaam zetten we 
het tweede deel van de Halloweenrit in. 
 
Een kilometer verder worden we tegengehouden 
door een spook in vol ornaat met buishoed op om 
ons in zijn duistere wereld te verwelkomen met ver-
sierde mandarijntjes die ons vrolijk uitlachten. De 
nodige popcorn en bonbons gaven ons extra moed 
en energie. 
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Eén voor één rijden we het betoverde bos binnen 
met angstaanjagende wezens midden op de weg 
die maar schoorvoetend en met een dreigende blik 
in de ogen opzij schuiven, met spoken die plots 
vanachter een boom opduiken, skeletten tussen 
de struiken, kruisen en strobalen waarop akelige 
gedrochten een plaatsje hebben gevonden, pom-
poenen met allerlei verlichte grimassen, van alle 
kanten worden we bestookt….de rillingen liepen 
over onze ruggen. Ik moest even bekomen van 
al die griezelige gedaanten, ‘k was eventjes mijn 
oriëntatie kwijt! 
 
We rijden de donkere rit heel traag verder, ons 
steeds afvragend of we de laatsten zijn want ner-
gens waren lichtjes te bespeuren van voorgan- 
gers, ze leken wel opgeslokt door de duisternis. De 
afstanden leken veel langer te duren en uiteinde- 
lijk rijden we via Wambeek het Gemeenteplein van 
Ternat op waar we onze bolides mochten stallen. 
 
Als laatste kwam de familie Dooms de eetkroeg van 
Manu binnen, ze kregen zelf de rillingen door het 
spontane warme applaus van de leden. 
 
Onze magen begonnen te knorren en het eten liet 
zich smaken.  Na de maaltijd beraadslagen 3 man-
nelijke juryleden en kozen de 3 mooiste vrouwelijke 
schonen uit.  De voorzitter overhandigde hen een 
kist met een grote fles Karmeliet, 4 kleine flesjes en 
2 mooie glazen. 
 
Nog eventjes gezellig napraten, gelukkig is nie-
mand verdwaald en ieder heeft zijn eigen verhaal 
over de belevenis van het spookachtig bos. 
 
Na een warm afscheid duikt iedereen weer de auto 
in om langs bekende wegen terug naar huis te 
rijden. 
 
Een dikke proficiat voor het prachtige bostafereel 
dat jullie toverden. 
 
Met een welgemeende “dank u wel “ van ons alle-
maal. 

Monique
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Op zaterdag 23 september heel vroeg in de morgen 
stonden lange files op de invalswegen van de jaar-
markt, eenmaal de controlepost van de politie gepas-
seerd, werd het druk op de stand van de Pa- 
jotse Oldtimer Vrienden. De medewerkers waren 
druk bezig om een aangenaam terras te creëren en 
om de 15 leden die hun oldtimers kwamen showen 
een plekje te geven. 

Onder de gloed van een stralende zon was iedereen 
in zijn nopjes en door de sangria kwamen de tongen 
los; de vrolijke sfeer zorgde ervoor dat het aange-
naam vertoeven was op het “Hof ten Billens”. 
 
Langs deze weg wil ik al de medewerkers, leden en 
bezoekers bedanken voor de geslaagde deelname 
aan de jaarmarkt 2017.

Freddy

Verslag jaarmarkt Gooik
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Op de jaarmarkt van Ternat op 21 oktober 2017 ston-
den de wagens van de Pajotse Oldtimer Vrienden op 
een prachtige locatie. Onze 17 bolides stonden mooi 
opgesteld in een halve cirkel voor het gemeentehuis.  
We kregen zelfs een lokaal aangeboden in het ge-
meentehuis waar we gezellig konden zitten. 
 
Door het droge zonnige weer kwam er veel volk 
opdagen, sommige bezoekers toonden interesse en 
stelden vragen over het reilen en zeilen van de club, 
want ze hadden via kennissen veel goed gehoord 
over de club. 
 
Als voorzitter van de club wens ik de Gemeente Ter-
nat te bedanken, alsook de leden voor hun opkomst. 

Freddy

Verslag jaarmarkt Ternat
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Binnenkort begint er alweer een nieuw jaar en dus 
wordt het tijd om aan het lidgeld te denken. 
 
Voor 2018 bedraagt het lidgeld voor elk lid 40 
€. Aangezien onze werkingskosten jaar na jaar 
stijgen was het onmogelijk om de club financieel 
gezond te houden zonder het bedrag van het lid-
geld aan te passen. 
 
Het lidgeld wordt gebruikt voor de werking van de 
club: de verzekering, het drukken van het club-
blad, de aankoop van lidkaarten, de bijdrage aan 
het clubfeest…….  Daarnaast gaat een deel naar 
BFOV (Belgische Federatie voor Oude Voertu-
igen), overkoepelend organisme en onze spreek-
buis naar de verschillende regeringen: buiten het 
forfaitaire bedrag dat wij als club betalen, wordt 
per lid een bedrag aangerekend. Als lid van de 
POV ben je automatisch ook lid van BFOV, krijg 
je een lidkaart en ontvang je 4 maal per jaar hun 
magazine. Tevens kan je terecht op hun website 
en hun ledenportaal voor alle informatie over old-
timers. 
 
Gelieve je lidgeld te betalen vóór 20 januari 2018.

Lidgeld 2018

VERGEET HET NIET!

exclusieve uurwerken & juwelen

Omega • Centoventuno • Montblanc • Marco Bicego • Balmain • Hamilton • Nona

Oudstrijdersplein 20 - 22 ┃9400 Ninove┃054 33 45 89
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Uit de oude doos



Te koop

30

Mustang II fastback met T-roof 
 
Deze werden enkel geproduceerd in 
1977-1978. Dus zeker een zeldzame 
versie. Je gaat er zeker geen 10 in het 
verkeer vinden hier. 
 
De wagen werd nieuw geleverd bij 
Ford Cegeac te Brussel. 
 
Carrosserie werd gerestaureerd, mo-
tor en mechaniek werden gereviseerd 
in 2014. 
 
Te koop via Autoscout voor 14.900 
Euro maar. Voor POV vrienden kan 
er over een vriendenprijs gesproken 
worden. (Bij echte interesse)! 
 
Contact Jean-Luc Berckmans 
 
Tel: 0478 32 62 65

Email: jean-luc.berckmans@skynet.be
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Kalender 2018

Meer datums worden later 
bekend gemaakt.
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